12 Heilige Nachten

Het eigenlijke leeft in het binnenste van de ziel

Ja, laag voor laag afpellen, daaronder zakken en telkens verder, telkens dieper.
Daar wil ik zijn. In het binnenste van mijn ziel.
Want daar weet ik mij opgenomen en omvat door God.
Zo intiem dat daarvoor geen andere plek is.

Hier leeft het eigenlijke. Hier leef ik, zoals ik ten diepste ben.
En hier leeft God. Niet als twee onderscheidenheden, God en ik,
maar als een en dezelfde.

Als oorsprong. Als doel.

En het leeft. Het eigenlijke leeft!
Het is niet alleen, het ligt niet, het staat niet - het leeft.
Het tintelt en bruist, het straalt en het popelt, het wil groeien en zich ontwikkelen.

Toe maar, groei maar. Word maar groter.
Vul mijn ziel, doorstraal alle lagen van mijn wezen
totdat je aan de buitenkant zichtbaar wordt.
Straal vanuit mijn binnenste, door alle lagen heen, naar buiten
en verlicht de wereld om mij heen.

Alles, alles wordt gevat in dat prachtige gouden licht.
Opgenomen en doordrongen. En daardoor één.

Uit: God en Ik, Wij zijn Eén.
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