
Wees verstandig
en maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afwateringskanaal.

Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.
Een afwateringskanaal loost het water

onmiddellijk zodra het water binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders.

Een waterbekken wacht 
totdat het geheel vol is.

Dan pas begint een waterbekken over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van eigen volheid

terwijl het zelf gevuld blijft.
Liefde vloeit over.

Ze houdt voor zichzelf wat ze zelf nodig heeft.
En wàt ze heeft wil ze in overvloed hebben,
om rijk te kunnen zijn ook voor anderen.

Kijk naar de bron!
Kijk naar de bron zelf van het leven.

Laat eerst jezelf vullen.
Laat daarna wat de bron je nog méér geeft

overvloeien naar anderen.
Liefde stroomt over.

Je leeg laten lopen is niet wat liefde vraagt
Voor wie kun je goed zijn

als je voor jezelf slecht bent?
Zie naar de bron van het leven.

Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen.
Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.
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